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Om 
Laten wij de nobelste van wijzen Patanjali, 
groeten vanuit ons hart. 
Hij gaf ons yoga voor sereniteit en helderheid 
van geest, 
Grammatica voor zuiverheid van spraak en 
Geneeskunde voor perfectie van het lichaam. 
Laten we buigen voor Patanjali, een incarnatie 
van Adisesa, 
Wiens bovenlichaam een menselijke vorm 
heeft, 
Wiens handen een schelp en een discus dragen 
en die gekroond is met een duizendkoppige 
cobra. 
Hari Om 

Om 
He who gave us yoga for mental clarity, 
and (Sanskrit) grammar for clarity and purity of 
speech, 
and medicine (Ayurveda) for the perfection of the 
body, 
we greet, the noblest of sages Patanjali from our 
hearts. 
 
He who is an incarnation of Adisesa, whose upper 
body has a human form 
whose arms hold a seashell, an (energy) disk and a 
sword, 
which is crowned by a thousand-headed cobra, 
We humbly salute Patanjali. 
Hari Om 



 
 
 

Teacher Student Prayer 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Om. Mogen we, leraar en leerling, beschermd 
zijn. 
Mogen we ons voeden met gezamenlijke actie. 
Mogen we samen kracht verkrijgen.  
Mogen onze studie helder zijn. 
Mogen we nooit vijandig zijn tegen elkaar. 
Om, vrede, vrede, vrede. 

Om. May we, guru and disciple, be protected 
together. 
May we enjoy the fruits of our action together. 
May we achieve strength together. 
May our knowledge be full of light. 
May we never have enmity for one another. 
Om, peace, peace, peace. 


